
60 jaar getrouwd! 
 
 

Op 8 september 1960 begon het met 
psalm 46 vers 2:  
 

‘God is ons een toevlucht en vesting.  
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in 
benauwdheden.’ 
 

Met deze tekst gingen Rie en Gert over bergen en 
door dalen. 
God was altijd bij ons en met ons en samen 
mochten we veel opbouwen. 
Van kuikens tot eieren met veel mensen en in veel 
landen, veel zegeningen en bovenal met ons gezin 
was er zestig jaar ontelbaar veel genade en 
zegen. 
             Gert en Rie in 1960, pas bij elkaar 
 

Op onze trouwdag, 8 september 2020, 
zaten we in een zee van bloemen en 
kaarten, waar we heel erg dankbaar 
voor zijn. 

 
Na onze trouwdag waren we een lang 
weekend samen met 45 familieleden in 
Villa Schoolthoff. 
We hebben genoten! 
God zij de eer lof en dankbaarheid tot in 
eeuwigheid.  

                                          

Gert en Rie in 2020, al 60 jaar een echtpaar 
 

De grootste verandering kwam nadat Gert in 1980 zijn been brak in Oostenrijk en 
hij in de derde nacht, in het ziekenhuis, geraakt werd door psalm 103 vers 3, waarin 
God zijn grote liefde laat zien: 
 

‘Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest.’ 
 

Gert werd een nieuw mens. Enthousiast, vol van God, leerden hij en Rie geven en 
vergeven. Alles werd mooier en daardoor werd Double Harvest gestart. 
De zegeningen zijn niet te tellen. 
Duizendmaal dank naar onze God en Vader. 
Ook grote dankbaarheid naar onze medewerkers en vrienden. 
 

Gods zegen toegewenst en hartelijke groet, 
 

Gert en Rie en kinderen 
 
       We wensen u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2021 toe 


