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Alle kleinkinderen zijn zakenman Gert

van Putten lief, maar met Melanie heeft
hij een bijzondere band. Zeker sinds ze
hem assisteert bij de correspondentie

via e-mail. Omgekeerd heeft de
aankomende onderwijzeres een zwak
voor haar ondernemende grootvader. , Het

leeftijdsverschil wordt voor mijn gevoel
steeds kleiner. Opa blijft jong van geest.”

tekst Huib de Vries foto's Anton Dommerholt
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e koffers staan bij Gert van
D Putten (76) alweer gereed,

voor de zoveelste reis naar
Ethiopié. Terwijl leeftijdgenoten
allang van hun pensioen genieten,
stichtte de even bevlogen als succes-
volle ondernemer in 2009 nog een
nieuw pluimveebedrijf in Ethiopié.
‘Maranatha Farm’.
Van Putten kent het Afrikaanse
land als geen ander. Sinds 1991
ondersteunt hij er zendings- en
ontwikkelingswerk vanuit stichting
Double Harvest. De papieren corres-
pondentie verzorgt hij zelf. Voor de
correspondentie per e-mail deed hij
een beroep op kleindochter Melanie
(22), onderwijzeres in opleiding.
Niet alleen omdat ze handig is met
de computer en de Engelse taal prima
beheerst. ,,We voelen elkaar ook gees-
telijk heel goed aan.”
Het nageslacht van de zakenman uit
Terschuur breidt gestaag uit. ,,Ik had
vijf zussen en één broer. Zelf kreeg ik
vijf dochters en één zoon. Vervolgens
vijf kleindochters en één kleinzoon.
Daarna is dat patroon doorbroken.”
Melanie is de vijfde kleindochter.
Van haar geboorte kan hij zich weinig
herinneren. ,Alleen de geboorte van
onze zoon heb ik nog scherp op mijn
netvlies staan. We hadden destijds
een soort dierenarts als huisdokter.”

Zorgzaam

Voor zijn gevoel kwam Van Putten te
weinig aan zijn kleinkinderen toe. De
bedrijven in Terschuur en Polen en
het ideéle werk in Ethiopié slokten
bijna al zijn tijd op. Melanie kijkt er
anders tegenaan. ,Ik vond dat ik een
heel leuke en bijzondere opa had. We
speelden vaak in de stal. Ik vond het
leuk om met de kuikentjes te knuf-
felen. Als opa in Afrika was geweest,
bracht hij cadeautjes en spannende
verhalen mee naar huis. Op zaterdag
ging ik soms met hem vliegen.”
Halverwege de jaren zestig kocht Van
Putten een Cessna, aansluitend haal-
de hij zijn vliegbrevet. Tot vandaag
maakt hij luchtreisjes vanaf vliegveld
Teuge. Met kleinkinderen aan boord
koerste hij meestal over Paleis Het
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Naam:
Melanie van de Peut
Geboortedatum:
29-11-1990
Woonplaats:
Zwartebroek
Opleiding:
pabo + onderwijskunde
Gezin:
single

Naam:

Gert van Putten
Geboortedatum:
23-04-1936
Woonplaats:
Terschuur
Opleiding:
Lagere Landbouwschool
Gezin:

6 kinderen, 18 kleinkinderen,
3 achterkleinkinderen

Loo en familiepretpark Koningin Juliana Toren naar het
tweelingdorp Zwartebroek-Terschuur.

LIk vond het geweldig”, lacht Melanie, ,,behalve toen
mijn broertje van opa mocht sturen. Die begon te stun-
ten. Het vliegtuig steigerde door de lucht en ik werd zo
misselijk als een kat.”

In het bedrijf leerde ze haar grootvader van een andere
kant kennen. ,,Daar kan hij behoorlijk zakelijk zijn.

Dat moet ook op die post. Voor ons is hij vooral lief en
zorgzaam.”

LIk houd heel veel van ze”, erkent Van Putten. , Ik bid
vooral dat ze de liefde tot de Heere Jezus mogen kennen.
Iets mooiers is er niet.”

Liefde

In zijn werk benadrukt hij steevast het belang van
discipline, Bijbelgetrouwheid en liefde. ,,Discipline staat
voor mij hoog genoteerd. Maandagavond wil ik van ons
Ethiopische bedrijf de omzetgegevens over de achter-
liggende week hebben. Het heeft me heel wat moeite
gekost om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.
Is dat te streng? Volgens mij niet, maar ik geef toe dat ik
voor mijn kleinkinderen minder strak ben.”

Melanie komt pakweg eens in de week naar zijn kan-
toor. , Tot een paar maanden terug deed ik niets met

de computer”, bekent de zakenman. ,,Nu kan ik er een
Klein beetje mee overweg, maar Melanie doet de mail.”
Melanie: ,,Zo nu en dan belt opa of ik een mailtje kan
beantwoorden. Meestal zijn het er minstens tien. Die lig-
gen hier al uitgeprint op tafel. Opa citeert het antwoord
en ik tik wat hij zegt in het Nederlands of het Engels.
Soms iets aangepast.”

Van Putten: ,Je moet weleens een lastige boodschap
overbrengen. Melanie heeft de gave om ‘to the point’

te formuleren, maar wel met liefde en tact. Daar ben ik
minder goed in.”

Melanie: , Mijn band met opa is nog sterker geworden
nu we elkaar vaker zien. Het leeftijdsverschil wordt voor
mijn gevoel steeds kleiner. Opa blijft jong van geest.”

Metgezel

Als kind was ze al gefascineerd door het Afrikaanse con-
tinent. ,,Op een gegeven moment kende ik alle hoofd-
steden van Afrika uit mijn hoofd. Op mijn dertiende
jaar ging ons gezin met o0pa en oma mee naar Ethiopié.
Dat was een geweldige gebeurtenis. We kwamen in een
totaal andere wereld. Toen ik zag wat opa er had opge-
bouwd, werd ik nog trotser op hem dan ik al was.”

Alle kinderen en kleinkinderen van Gert van Putten
hebben inmiddels kennis gemaakt met de projecten van
Double Harvest in Ethiopié. ,Ik ga ze allemaal uitnodi-
gen om nog een keer mee te gaan.”

Het heeft hem nooit gestoken dat de kleinkinderen
kunnen studeren, terwijl hij zelf niet verder kwam dan
de Lagere Landbouwschool. ,,Tk heb een heel mooi leven
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gehad. Toen ik tot geloof
kwam, heb ik tegen God
gezegd dat geld voor mij
niet meer belangrijk was.
Als je dan toch veel blijft
verdienen, moet je een
oplossing zoeken. Ik heb
stichting Metgezel opge-
richt, daar zijn alle bedrij-
ven in ondergebracht. Met
geld van Metgezel onder-
steun ik ideéle activiteiten.
Ook hiervoor beantwoordt
Melanie de mails.”

Stage

Zijn kleindochter uit
Zwartebroek heeft een
brede interesse. ,,Daardoor
kon ik moeilijk kiezen. Tk
heb gedacht aan ontwikke-
lingsstudies, journalistiek,
culturele antropologie en
Nederlands. Uiteindelijk

is het een combinatie van
pabo en onderwijskunde
geworden. De mix van
praktijk en wetenschap
sprak me heel erg aan. Ik
loop nu stage in groep acht
en volg colleges aan de
universiteit. Dit vak zit een
beetje in ons bloed. Mijn
moeder heeft een kinder-
dagverblijf, mijn broer
doet dezelfde studie als ik,
mijn zusje gaat waarschijn-
lijk pedagogiek studeren.”
Bij de verkiezing van opa
Van Putten tot manager
van het jaar, in 1995,
werden vooral zijn enthou-
siasme en durf geroemd.
,»Iijdens de oorlog in
Bosnié ben ik daar drie
keer kuikens wezen
brengen. Die mensen zijn
nu de beste kippenboeren
van Bosnié. Ik ben ook in
Noord-Korea geweest. Juist
situaties die anderen mij-
den, trekken mij aan. Die
eigenschap heeft Melanie
ook. Ze ging in haar eentje
drie maanden stage lopen

in Litouwen.”

Melanie: ,,Zo heb ik er nog nooit
over gedacht, maar ik denk wel dat
het klopt.”

De taligheid van zijn kleindochter is
Van Putten vreemd. , Ik heb dys-
lexie. Dat hebben de meeste kin-
deren en kleinkinderen helaas van
me geérfd. Gelukkig is nu bekend
wat het inhoudt. Toen ik jong was,
bestond het woord nog niet.”

Gods plan

Vorig jaar werd bij de kleindoch-

ter van Gert van Putten multiple
sclerose geconstateerd. ,In de
zomervakantie ben ik met een groep
van World Servants naar Zambia ge-
weest. We hebben er een hogeschool
gebouwd. Daarna bleef ik heel moe.
Eerst dacht ik dat het door mijn lio-
stage kwam, maar het werd steeds
erger. Ik kreeg ook rare tintelingen
aan de rechterkant van mijn lichaam.

,,oltuaties die
anderen mjjden,
trekken mij
aan”

De huisarts dacht meteen aan MS.
Door onderzoek in het ziekenhuis is
het bevestigd.”

Het bericht kwam hard aan. , Ik
dacht dat ik na twee jaar in een
rolstoel zou zitten. Inmiddels weet ik
dat MS zich bij iedereen weer anders
voortdoet. Momenteel voel ik me,
dankzij de medicijnen, weer net als
voorheen. Ik heb geprobeerd mezelf
te herpakken. Dat was in het begin
niet makkelijk, maar ik kan mijn
zorg gelukkig kwijt bij God.”

Opa was door de tijding helemaal uit
het lood. Hij raakt nog steeds geémo-
tioneerd als hij eraan terugdenkt. , Ik
vond het heel erg voor Melanie. Na
de boodschap van de specialist zei

ze tegen me: ‘Opa, je moet niet ver-
drietig zijn, want God heeft een plan
met mij.” Dat vond ik zo geweldig
troostvol. ‘God heeft een plan met
mij.” Als je dat weet, is alles goed.”
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